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Hoofdstuk 1 

Op vakantie

We zijn op vakantie bij opa en oma. 

Het is heel leuk hier in Nederland. 

Weet je waarom ik het vooral zo leuk 

vind?

Ik kan nu vaak met mijn nichtje Fleur 

spelen.

Tikkertje en samen schommelen doe ik 

het liefst. 

In Schotland kan dat niet.  

Maar daar is het ook fijn. 

Daar zijn hoge bergen. 

Die vind ik heel mooi.  

Ik heb daar ook vrienden.

Fleur heeft een grote broer.

Dat is mijn neef.

Die is heel stoer. 

Fleur en ik gingen hem in de gevange-

nis stoppen. 

We konden hem bijna niet houden. 

Ik trok heel hard aan zijn arm en Fleur 

duwde hem vooruit. 

En zo ontsnapte hij mooi niet. 

We blijven wel vijf weken deze keer. 

Papa moest aan het begin van de va-

kantie

en aan het einde van de vakantie in 

Glasgow zijn. 
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Nu konden wij fijn meerijden. 

Papa bracht ons naar het vliegveld.  

Het was een lange reis.

We gingen een nachtje slapen in Fort 

William. 

Het is daar heel leuk. 

Er was een stapelbed. 

Ik ging hoog in het bed slapen. 

Dat had ik nog nooit eerder gedaan. 

Papa sliep in het bed naast me, zodat ik 

niet alleen was. 

Mama sliep met mijn kleine broertje 

Ezra. 

Op de terugweg komt papa ons weer 

ophalen. 

Dan gaan we weer een nachtje in Fort 

William slapen. 

Ik ga dan fijn weer in het stapelbed!

Het is jammer dat papa niet mee kon 

naar Nederland.

Hij is dominee en moet preken in Schot-

land.

Mmm, het ruikt lekker. 

Mama is druk bezig met eten koken. 

Nasi maakt ze. 

Daar houd ik wel van. 

Ik kan mama bijna niet zien. 

Zo veel stoom komt er uit de pan. 

Ik zou soms ook weleens willen koken. 

Maar zulke zware pannen kan ik nog 

niet dragen. 

Ik ben ook nog maar 4 jaar. 

Over een maand hoop ik 5 jaar te wor-

den. 

Mijn kleine broertje is nog maar 1 jaar. 

Daar gaat de telefoon. 

‘Die kan ik nu eigenlijk niet opnemen’, 

zegt mama. 

Ze heeft een grote pan in haar handen. 
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‘Even kijken wie het is.’

Mama zet de pan neer. 

‘Het is papa. 

Die neem ik wel op’, zegt mama. 

Ze praat Engels tegen hem. 

Papa kan geen Nederlands. 

Hij kan het wel goed verstaan, maar niet 

spreken. 

Een klein beetje maar. 

Dat komt omdat hij een Schot is. 

Ik ga alvast naar opa en oma. 

Hun huis staat vlak bij ons huisje. 

Daar gaan we zo eten. 

Ezra wil ook mee. 

‘Ga maar zitten, Ezra. 

Dan doe ik je schoentjes aan’, zeg ik.

Ezra gaat zitten en ik doe zijn schoen-

tjes aan. 

Hij lacht blij en rent vooruit. 

Naar het huis van opa en oma. 

Oma heeft de tafel al gedekt. 

‘Komt mama er ook al aan?’ vraagt ze. 

‘Ik denk bijna. 

Papa belde net. 

Ze is nog even aan de telefoon.’

Even later komt mama eraan gelopen. 

Ze heeft de grote pan in haar handen. 

Opa doet gauw de deur voor haar  

open. 

‘Job belde net’, mama’s stem trilt. 

‘Hij had geen goed bericht.

Job heeft een tumor in zijn hersenen.’

‘O, wat erg’, zegt oma. 

‘Tjoh’, zegt opa alleen. 

Ik kijk naar mama’s gezicht. 

Er rolt een traan over haar wang. 

Een tumor, wat zou dat zijn?

Ik weet het niet. 

Opa bidt. 

Hij bidt ook voor papa. 
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‘Eet smakelijk’, zegt iedereen. 

‘Morgen hoort hij of het goedaardig of 

kwaadaardig is. 

Ik hoop zo dat het goedaardig zal zijn’, 

zegt mama. 

‘Nou dat is zeker te hopen’, zegt opa.  

‘Het is heel wat’, zucht oma. 

‘Laat ik het eerst eens uitleggen aan 

Amy’, zegt mama. 

‘Amy, lieverd, luister eens. 

Papa belde net. 

Hij vertelde dat hij een tumor in zijn 

hoofd heeft.’

‘Wat is een tumor?’ vraag ik. 

‘Een tumor is net een soort balletje. 

Het is in papa’s hoofd gegroeid. 

Je noemt een tumor ook wel een ge-

zwel’, zegt mama.

‘Moet papa morgen weer naar het zie-

kenhuis?’ vraag ik. 

‘Ja, dat klopt, Amy. 

Morgen gaat de dokter vertellen of het 

goedaardig of kwaadaardig is.

Als het kwaadaardig is, noem je het 

kanker. 

Als het goedaardig is, noem je het geen 

kanker’, legt mama uit.

‘Hopelijk is het goedaardig, Amy. 

Daar moeten we de Heere maar om vra-

gen, hè?’ 

‘Ja’, knik ik. 

Ik begrijp niet alles. 

Mama kijkt verdrietig en bezorgd. 

Opa en oma ook. 

Het zal vast heel erg zijn met papa. 

’s Avonds voordat ik naar bed ga, bidt 

mama met mij. 

We vragen aan de Heere of de tumor 

goedaardig mag zijn. 

‘Probeer je nu maar niet te veel zorgen 

te maken, Amy.

De Heere kan alles.’


